
Kinky gazetje

En meer ...

 “Ik krijg regelmatig vragen over
hoe het er precies aan toe
gaat in clubs en op events.

Daarom besloot ik samen met
een team vrijwilligers dit

gazetje te lanceren.”

~Pluisje

Wie gaat trouwen?

Om mee te lachen

Nieuwe club?!

Rozenceremonie

Speelhoekje

Wil je hier ook het logo van je
bedrijf? Of wil je ons vrijblijvend

sponsoren? Dat kan. Stuur ons een
berichtje naar Kinky-gazetje (Fetlife)
en vraag gerust naar de info om te

sponsoren. 
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Wil je ook iets delen? Wil je graag je kink meer in

de kijker plaatsen? Heb een een mega toffe

ervaring opgedaan op een recent event? Je kan

dit allemaal met ons delen! 

Stuur ons een bericht op Kinky-gazetje op Fetlife. 

Ik mag niet weggegooid worden op de openbare weg of
plaats.

Uitgelezen? Geef mij een tweede leven door me terug te
brengen naar het verdeelpunt.

Ben jij nieuwsgierig naar de bdsm wereld en wil je meer te
weten komen over events en clubs? Dan ben je bij ons aan het
juiste adres. Dit gazetje is geschreven voor en door jullie, dus
aarzel niet om je verhalen en ervaringen met ons te delen. Of
het nu gaat om een interessante club, een spannend event of
gewoon je eigen kinks, wij willen het allemaal horen!
Het gazetje verschijnt elk trimester en zal verspreid worden op
verschillende events. Na drie maanden worden alle artikels ook
op de fetlife pagina van @Kinky-gazetje geplaatst.
Dus, waar wacht je nog op? Deel jouw verhaal en help anderen
de stap te zetten naar een spannende nieuwe ervaring. Wij
hopen dat jullie veel plezier zullen beleven met het lezen van dit
eerste nummer van het Kinky Gazetje.
Veel leesplezier!

Voor en door kinksters
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Huwelijksaanzoek

Er was eens…
Een boottocht in augustus georganiseerd door SADIDO. Hoor je het
nu donderen in Keulen? SADIDO staat voor SAmen DIngen DOen in
West-Vlaanderen. We kwamen al samen voor een karaoke, zomerbar
met plancha grill, escape room met West-Vlaamse proevertjes, …
Bij het uitstappen gaf ik mijn rugzak aan (waar helaas iets open
bleek te staan) en mijn gsm verdween in het troebele water. -runa-
probeerde hem nog te redden door in het water te springen en te
voelen met zijn voeten. Het mocht niet baten.
Pluisje88 kon mijn gsm later nog bovenhalen met de nodige
duikuitrusting. Alleen zat er helaas geen SD-kaartje in. 
De inspanning van mijn vrienden maakte het verdriet van het verlies
van mijn foto’s kleiner ♡.

Via fetlife, dat ik leerde kennen via ‘durf te vragen’, kwam ik Pluis, een jeugdvriend, opnieuw
tegen. Hij was waarschijnlijk harder geschrokken dan ik dat we elkaar hier tegen kwamen. Hij
was er namelijk van overtuigd dat ik 100% vanilla was. Na wat weg en weer te sturen spraken
we snel af en mocht ik kijken hoe hij iemand in de touwen hing.

Het was alsof ik naar bewegende kunst zat te kijken. Hoe zij haar overgaf en genoot en hoe
hij meester was van z’n touwen en z’n knopen. Na nog wat te hebben gepraat, mocht ook ik
eens proeven van wat het was om geknoopt te worden. Het voelde bevrijdend ondanks dat je
vast zit. Na nog wat te knuffelen en te babbelen sloot hij de avond af met de woorden
‘welkom in de wereld van de BDSM.’

En of ik me welkom voelde. Ik ging mee naar de munch en schrok er van hoe open de mensen
er waren. Joke kwam naar me toe om even te praten en wat was het heerlijk om alles
gewoon te kunnen vertellen zonder er eens te moeten over nadenken hoe je de dingen
eigenlijk moet verwoorden om andere vanille mensen niet te shockeren.

De avond na de munch ging ik mee, met Pluis en sub_i, naar de Lodge of Master. Ook daar
leerde ik nieuwe mensen kennen die open waren. Eenmaal boven, op de speelzolder, nam ik
alles in mij op en nam ik plaats op een kussen op de grond in een hoekje. Ik genoot van wat ik
zag. En terwijl ik daar zat besefte ik dat het dit is wat ik miste, dat het dit is wat ik wil, dat dit
aanvoelde als …

Thuiskomen. 

Geschreven door Furyajane

Dag op dag een jaar nadat we een koppel werden, hadden we
onze rozenceremonie, dat was 25 november 2023, het was
een prachtige dag, onze BDSM verbintenis, die we samen met
onze dichtste kink vrienden vierden.

We kwamen allebei uit een jarenlang huwelijk waarbij we beide
wat trauma's uit overgehouden hebben, daarom zeiden we
telkens weer: “Trouwen? Dat doen we nooit meer!” Maar toch
begon het te kriebelen en we wisten ook wel wat we aan
elkaar hadden. Ik zei Franky dat ik trouwen misschien toch wel
zou zien zitten, als Hij het zou vragen, maar wel op Z'n knieën.
0p 24 mei 2024 trouwde Franky Z'n mama met haar
levenspartner, en die avond, om 12u ‘s nachts (exact 6 maand
na onze rozenceremonie) en op mijn verjaardag, vroeg Franky
me ten huwelijk met een hartje om aan m'n collar te hangen.
Het was een hele mooie verrassing! 

Welkom in de wereld van de BDSM
Newbie aan het woord

Schat op de bodem

Dus na het lezen van dit tekstje – volgende boodschap van algemeen nut 😉:
-Bekijk snel eens of je foto’s allemaal goed worden opgeslagen.
-Vertel je vrienden af en toe dat je ze graag ziet. 
Warme groetjes,
Moesje 

Geschreven door Joke
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Collaring ceremonies voorbereiden is geen vanzelfsprekendheid, niet dat we daar in
de eerste plaats van uitgingen. Maar de voorbereiding op zo’n ingrijpend moment is
pittig. De stressmomenten en kleine paniekjes wanneer alles wordt uitgestippeld,
geschreven, een printer die niet wil meewerken (zoals gewoonlijk), een plushie die
wordt vergeten... heerlijk heftig.

Maar ’t is met liefde, ’t is met aandacht. Ceremonies zijn een inherent deel van onze 
beleving van BDSM. Sinds de eerste protocol-party die we hebben bijgewoond,
hebben we ons ondergedompeld in dat hele gebeuren. Een jaar van diepe verbinding
later zijn we aangekomen op de datum van 27 juli, een dag geëtst in onze huid en
onze herinneringen.
 
De aanloop hiernaartoe komt met heel wat organisatorische en logistieke zaken. Een
korte inhoudstafel:

Rozenceremonie voorbereiding

Het bestellen van een collar die door kleintje niet gezien mocht worden, maar wel
gepast moest worden.

Kleintje die haar eigen jurk maakte, die ik pas zag toen ze de dungeon binnenwandelde.

Het schrijven van de geloftes. Je kijkt misschien naar voorbeelden van andere geloftes,
maar het is al snel duidelijk dat je in het Fetish Café andere dingen zegt dan in een
kerk.

Wedding planners hebben een pittige job;
ik vraag me af of zij BDSM’ers zijn.

PS: Ik heb mijn onschuldige vader uitgenodigd naar mijn collaring, die zich nog nooit eerder
had bewogen in de wereld van kink. Dat was zo’n grote meerwaarde en iets waar ik zo
dankbaar voor ben om dat met hem te kunnen delen. Geen ogenblik ongemak, want
uiteindelijk wens je elkaar gewoon geluk toe.

PPS: Dank aan konijn die de hoofdpunten die wij hebben voorzien, omgevormd heeft tot deze
vlot leesbare tekst.

Het bewust kiezen van onze getuigen. Dit was iets makkelijker in onze poly-dynamiek,
waar iedereen gewoon de ander gelukkig wil zien, maar desalniettemin blijft het een
emotioneel geladen gesprek om zoiets te vragen.

Het regelen van de attributen die voor ons van betekenis zijn: extra rozen voor onze
andere partners, kleintjes teddyberen en haar fopspeen, mijn gitaar, de eerder
genoemde collar, een ketting…

De uitnodigingslijst. Hou je zoiets intiem? Beperk je het tot de muren van het Fetish
Café en de kinksters die al bekend zijn met het geluid van kreunen tegen de
keldermuren? Of breek je het open en nodig je dierbaren uit die anders nooit een
dungeon zouden betreden? Of laat je het open voor een 'free walk-in' voor
onbekenden die nieuwsgierig zijn naar de ceremonie? Er zat iets mythisch in, en we
kregen te maken met onbekenden die nieuwsgierig waren om het te aanschouwen.
Toch besloten we 30 genodigden uit te nodigen die ons nauw aan het hart liggen,
kink of niet.

Bedankkaartjes. Een beetje zoals een doopkaartje, maar dan zonder die harde
chocoladesnoepjes. In plaats daarvan een persoonlijk hartje gevormd uit beide onze
bebloede vingerafdrukken (it’s not a phase, mom).

Benieuwd naar hoe de rozenceremonie verliep? Lees het in het volgende kinky gazetje!

Geschreven door AtoekA en PrinsesJuliette

3 4



The Lodge of Masters is een BDSM event dat plaats vind in een luxueuze B&B te Axel. We
trachten een Praat- en Speelavond te organiseren waar stijl en klasse centraal staat en dit
voor een zeer democratische prijs. Onze doelgroep zijn koppels en singles die zowel rustig op
zichzelf willen spelen, als openstaan om nieuwe vriendschappen en connecties op te
bouwen. We rekenen op verantwoordelijkheid, respect en veiligheid in het omgaan met
elkaar.

Samen met de eigenaar Marcellino trachten we een gevoel van "thuis komen" te creëren.
Men kan een warme en vriendelijke ontvangst verwachten van Eveline en Stampertje.
Bezoekers worden ontvangen in een ruime ontmoetingszaal, waar je aan de bar een drankje
kan bestellen en praatje slaan in de comfortabele lederen fauteuils. Bij mooi weer kan er een
wandeling gemaakt worden in de grote tuin. Om 20u schuiven de bezoekers aan bij het
buffet dat eveneens aan tafels in de ontmoetingsruimte kan genuttigd worden. Buiten spelen
op de prachtige speelzolder is er ook de mogelijkheid te plonsen in het overdekt zwembad of
te relaxen in de sauna. Voor wie van ver komt, is er de mogelijkheid om te overnachten in de
B&B The Script en wordt er ‘s morgens een uitgebreid ontbijt voorzien door de eigenaar,
Marcellino.

Lodge of masters

Clubs in de kijker
Mink

MINK organiseerde in het verleden al wel wat events en schreef voornamelijk aan een kinky
magazine op fetlife. Maar in juli openden we ook onze eigen BDSM Lounge in Geel. Het was
een zalige maar drukke zomer waarin we alvast enkele themafeesten organiseerden die door
jullie wel gesmaakt werden.

We hebben geen echte dresscode en moedigen iedereen om aan te doen wat hij/zij/x zelf
wil, dit draagt voor ons gevoel ook bij aan de warme en veilige sfeer van kunnen thuiskomen.
Natuurlijk is het wel fijn om je meest sexy outfit te showen!

Omdat de ruimte heel open is met enkele verborgen hoekjes zien we vooral sensueel spel en
blijft het seksuele wat op de achtergrond en dat vinden we best oké. Onze littles en pets
ruimte worden ook erg gesmaakt door deze kinksters vooral omdat ze op die manier écht een
eigen hoekje hebben wat je op weinig andere plekken kan vinden.

Ben je benieuwd? Dan verwelkomen we je graag, ons team staat klaar met een hartelijke
ontvangst en rondleiding zodat je je meteen thuis kan voelen in onze Lounge.

Op vrijdagen is het wat rustiger
en kan je genieten van alle
keuzemogelijkheden in de hele
lounge of kan je bij ons team
terecht voor persoonlijke tips
en tricks. Veel nieuwkomers
maken dan de keuze om langs
te komen en worden persoonlijk
begeleid in hun eerste stappen.
Maar als ervaren rot ben je
natuurlijk ook welkom.

Op zaterdagen hebben we specifieke thema’s. Femdom, thema-
avonden, onze sub-cup of een girls-only avond... Dan is het lekker druk
met gemiddeld 30+ mensen, hoewel onze Lounge ruim 60 mensen kan
hosten die dan ook nog genoeg speelmogelijkheden hebben.

Geschreven door Eveline

Geschreven door Asha87
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Ik ben Kevin Pottier, stand up comedian, en werk momenteel aan een show rond BDSM, kinks,
fetishes en polyamorie. Iedere comedian heeft standaard onderwerpen zoals "Ik ben single,
mijn vriendin ..., ik zit op tinder, ik werk ..., ik woon in ..., ik heb kinderen”. Zo heb ik iets
gezocht die mij origineel kon maken. BDSM was iets waar ik weinig stand up over gehoord
heb, laat staan een volledige show. Dus voor mij was het ideaal om dit spectrum open te
trekken met comedy, clichés te doorprikken, en dit te doen op een manier dat het positief,
educatief, maar vooral grappig is voor vanilla’s, en dat mensen ook snappen dat het
psychologisch een positief effect kan hebben op mensen.

De show is eigenlijk op zich een stukje BDSM voor mijzelf. Het doel van BDSM is dat we onze
grenzen verleggen, maar ook onszelf kunnen verbeteren. Ik kan inwendig soms een angstig
persoon zijn, vooral sociaal. Maar het moment waarop ik in latex het podium opstap geeft
me een boost van zelfvertrouwen. Ook omdat ik dit in public durf doen. Dat maakt van mij de
Alana Danté van de comedy. En sinds een paar weken loop ik ook gewoon zo tussen de
mensen voor en na een optreden. Dit is de D van dicipline, en voor mij de stappen die ik zet
om een sociale angst te overwinnen, en ze voelen verdomme goed.

Het idee voor deze show heeft een lange aanloop. in 2019 deed ik mijn eerste munch. Daar
zat ik volledig anoniem te wezen, *Wanneer plots* "Ey, mor ik ken joen!". En de rest van de
tafel dacht "Ah komiek? Vertel". Dus na een 20 tal minuutjes was er het idee om mijn show
"Hallo, ik ben Kevin" te spelen "secretly" voor mensen in het BDSM milieu. Iedereen mocht
binnen in zijn favoriete fetish kledij, en ik speel mijn show in het latex. Dit ging gebeuren in
het geheim. *Wanneer plots* "Hallo, in ben van iedereen beroemd, zeg, wat heb ik
gehoord?" en ik 2 dagen tijd had om te beslissen, kom ik publiek uit de kast met mijn latex
fetish of niet? 2 weken daarna heb ik 10 minuten stand up gedaan voor tv en een mini
mondmasker publiekje, inclusief mijn pa, en het gevoel dat ik niet gejudged werd heeft toen
voor het eerst een angst overwonnen. De fetish comedy night is er nog altijd niet geweest,
maar daar kan mss nog verandering in komen.

De app vereist dat alle                                                                          gebruikers de populaire
BDSM-test  doen,  een                                                                           alom erkende quiz die
individuen helpt inzicht te krijgen in hun voorkeuren binnen het spectrum van seksualiteit en
kinks. BeeDee gebruikt geavanceerde algoritmes om compatibiliteitsscores te berekenen op
basis van deze resultaten, wat inzicht geeft in de seksuele persoonlijkheden van potentiële
matches en dient als ijsbreker na het matchen.

Rubber deadpool komt met kinky comedy shows

"Online dating waar seksualiteit taboe is werkt voor velen niet”, zegt Pieter, CEO van
BeeDee. "BeeDee creëert een veilige ruimte waar het seksuele aspect van een match
belangrijk is, zodat gebruikers van tevoren weten of dit deel van hun dynamiek zal werken."
BeeDee zet zich in voor een seks-positieve en inclusieve omgeving en staat open voor
iedereen - van nieuwsgierigen tot levenslange kinksters - zonder voorafgaande kennis of
ervaring in kink of BDSM te vereisen. Privacy en veiligheid staan voorop; gebruikers kunnen
ervoor kiezen om echte namen en foto's achter te houden om anonimiteit te behouden, en de
app moedigt respectvolle communicatie aan.

BeeDee

Online dating waar seksualiteit
taboe is werkt voor velen niet

BeeDee is  momenteel                                                                                   beschikbaar op
Android en is van plan                                                                                    om naar de Apple
App  Store   te   gaan.                                                                                   "We zijn een
petitie gestart om Apple te laten zien dat veel mensen een match willen op basis van
compatibiliteit, niet alleen op basis van uiterlijk", voegt Pieter toe. Ga voor meer informatie,
om BeeDee te downloaden of om de petitie te vinden naar www.beedee.com.

BeeDee is een nieuwe seks-positieve, kink-
vriendelijke dating app die kwaliteit boven
kwantiteit benadrukt door gebruikers te matchen
op basis van hun BDSMTest.org resultaten. Als je
moe bent van eindeloos swipen en oppervlakkige
matches, biedt BeeDee een frisse benadering
door je eerst voor te stellen aan seksueel
compatibele mensen.

De show is nog in volle opmaak. Ik schrijf nu vooral bits, en try out
ze in de "nu in't latex" sessies op open mics. De doorloop van de
show moet iets worden waar ik doorgaans grappen kan vertellen
over fetishes, kinks, polyamorie en BDSM, waar mensen een
bredere inkijk krijgen op onze wereld. En ik het idee is er ook om op
het einde te switchen van latex naar een unicorn onesie, en iets te
doen rond aftercare. Weer educatief gericht is aftercare een must
voor BDSM en mooie afluiter van een sessie. Dus een mooi gegeven
om ook in de show te verwerken. Maar zover ben ik nog niet. Alles
begint wel stilletjes zijn vorm te krijgen, en ikzelf heb er veel plezier
in. Ik werk nu naar de eerste volle 40(ish) minuten voor 2 shows in
november, in Genk en Ieper. Ik zie het beetje per beetje groeien,
en hopelijk kunnen jullie het helpen meegroeien. ;)

Veel mensen willen een match
op basis van compatibiliteit,

niet alleen op basis van uiterlijk

Geschreven door Pieter
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Moesjes playcorner
Wij hebben ze niet
meer allemaal op

een rijtje. Zet jij de
letters terug in de

juiste volgorde?
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