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Dankje aan

Wil je ook iets schrijven? Je kink meer
in de kijker plaatsen? Een toffe
ervaring op een recent event delen?
Stuur ons een bericht op Kinky-
gazetje op Fetlife!

Uitgelezen? Geef mij een
tweede leven door me terug te
brengen naar het verdeelpunt.
En gooi me niet weg op de
openbare weg of plaats.
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Voor en door kinksters

juli 25
4de editie

Kinky gazetje 

Onze sponsor:

Wil je de vorige edities bekijken?
Download ze hier:

Onze schrijvers

Jou!

Jouw logo hier?
Stuur ons een bericht op
Kinky-gazetje op Fetlife!



Voor het eerst en plain public
Newbie aan het woord
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Ons bezoek begon bij de correcte
screening bij de inkom en het
uitleggen van de huisregels. Best
eenvoudig: geen bloodplay, ze
hebben de muren recent nog opnieuw
moeten verven, pissplay enkel in het
grote bad, fair en geen scat. Nadien
kregen we een uitgebreide en
duidelijke rondleiding waar wat kon.
Alle kamers waren voorzien van
ontsmettingsmiddel, condooms, verse
handdoeken en beddengoed in
overvloed. 1 kamer had ook de
afvalbakjes voor naalden. De
vrijwilligers waren super vriendelijk. Er
was eten voorzien, zelfs vegan! De
gelijkvloers had meerdere zithoeken,
een bar en een zaal met
andreaskruisen en meerdere
ophangpunten en takels voor
suspensie.

Hier begon dan ook ons spel. 

Eerst geknoopt worden tot suspensie.
Daarna mezelf *per ongeluk*
vernederd, niet de bedoeling. Ik was na
het knopen geblinddoekt en moest van
mijn dom hydrateren, belangrijk. Ik koos
ervoor om mijn rietje te vullen en deze
als een blaaspijp te gebruiken.
Geblinddoekt, spoot ik enkele meters
ver, maar niet op mijn dom die net
wegboog. Wel op een dame die er niets
mee te maken had. Toen moest mijn
blinddoek af en zag ik wat ik had
gedaan. Heel veel oepsies. Een straf
werd overeengekomen. 20 slagen.

Ik probeerde te onderhandelen omdat
ik wel erkenning wou voor mijn
spuugkracht en sterke straal en vroeg
een score. 10/10 yes dus maar 10
slagen? Blijkbaar maakt 10+10 dan
weer 20. Maar eigenlijk werden het er
dan weer 40 omdat ik euh twee
mensen ermee gehinderd had. En dan
was de tel bijhouden ook nog een
extra uitdaging.

Ik werd, nog steeds geblinddoekt,
naar boven geleid. Toen dacht ik hihi
lang geleden dat ik nog stout ben
geweest, maar ook wat gaan de
consequenties hierdoor zijn? Daar
werd ik tegen het ijzer andreaskruis
geduwd, moest ik op de biechtbank
en nog andere niet te herkennen
meubels om mijn straf te incasseren.

Ik was dapper en heb veel
doorzettingsvermogen getoond. De
impact werd uiteindelijk toch 20 tot
de zoveelste, iets met de tel
kwijtraken. 

Enige minpunt voor mij was de
eclectische muziek die speelde, van
de ene sfeer naar de andere.

Ik ben dankbaar voor de leuke
speeltijd die mede mogelijk werd
gemaakt door de infrastructuur van
Club 78. Desondanks het wel wat ver
is, zie je mij er zeker nog terug.

Door flipspancakes

Foto door Master_T_ 



De eerste Munch met 1 gast
was, laten we zeggen,
een ‘bescheiden succes’.

Er zijn heel wat theorieën over de
herkomst van het begrip Munch.
Sommigen zeggen dat het een
samenstelling is met stukjes van de
woorden ‘meeting’ en ‘lunch’. Die
meetings zouden in de jaren 80 in San
Francisco gestart zijn.
Een andere theorie is dat, ook begin
jaren 80, de eerste bijeenkomsten
doorgingen in een restaurant in San
Francisco dat ‘Burger Munch’ heette.

Gentse munch, wat is het?
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Zo beschrijft de Gentse Munch op hun
Fetlife profiel wat een munch is.
De Gentse Munch staat voor openheid,
voor veiligheid, voor respect en voor
ongedwongenheid.

Waar komt het woord Munch
vandaan?

  Een Munch is een laagdrempelige
samenkomst van mensen met kinky
interesses, waar iedereen welkom is.
Dit ongeacht gender, geaardheid,
seksuele voorkeur, afkomst,
interesses... Het concept draait
rond praten, ideeën uitwisselen en
andere gelijkgestemden ontmoeten.
Het is geen speelfeest.

De allereeste Gentse Munch werd
georganiseerd door Max_Grumble op
zaterdag 3 september 2011 in de
namiddag in de Vooruit. Max had een
trucje om anoniem maar toch
herkenbaar te zijn. Hij zette een bordje
Belgische Duiven Sport Maatschappij
goed zichtbaar op zijn tafeltje. Jammer
genoeg bleef Max alleen de hele
namiddag... De eerste Munch met één
gast was, laten we zeggen, een
‘bescheiden succes’.

Een maand later, zelfde scenario, Max
met BDSM bordje in de Vooruit. Ook
toen bleef het bij 1 deelnemer...

Nog een maand later, 5 november 2011,
had Max een ander bordje bij zich
‘Bond Der Stoute Mensen’ en dat moet
geholpen hebben, er waren 7
deelnemers.

Zo begon het in Gent Steeds grotere opkomst

Covid heeft heel wat veranderd voor de
Gentse Munch. Tijdens de lockdowns en
de geleidelijke ‘heropening’ van de
horeca, was het wat behelpen. Kleine
groepjes, zittend aan tafels, meetings in
een park buiten, het is allemaal
geprobeerd.

Na de hele covid periode, kwamen al
heel snel een pak meer mensen naar de
Gentse Munch en intussen zijn er elke
editie ruim 100 aanwezigen. Mensen
willen mekaar weer écht zien, écht
horen en écht ontmoeten.

Nieuwe mensen goed opvangen

In zo’n grote groep is het voor nieuwe
mensen best moeilijk om hun plek te
vinden. Je moet sowieso al een drempel
over om een eerste keer naar een
munch te gaan en als die munch erg
groot en druk is, wordt het nóg
spannender.

MzJustine, een van de organisatoren,
kwam met het idee om een uurtje vóór
de eigenlijke Gentse Munch een Pre
Munch te organiseren.

Mensen van de organisatie vangen
nieuwe gasten op in een klein groepje,
geven uitleg over wat een munch is en
waar de Gentse Munch voor staat. En
er wordt op een luchtige manier
gepraat over kinks, fantasieën en
vragen die de nieuwe mensen zelf
aangeven. Op die manier is de drempel
een flink stuk lager om een eerste keer
naar een munch te gaan.

Wie er graag eens bij wil zijn, de
Genste Munch gaat door elke eerste
donderdag van de maand om 20 uur in
de Oscar Wilde Room van Patrick
Foley’s aan de Recollettenlei 10 in Gent.

Op FetLife vind je alle munches en pre
munches bij het profiel
De_Gentse_Munch.

Praktisch

De Gentse Munch staat
voor openheid, veiligheid,
respect en ongedwongenheid.

20u

Donder

De_Gentse_Munch.
De rest is geschiedenis. De Gentse
Munch werd groter en verhuisde naar
de Oscar Wilde Room in Patrick Foley’s
aan de Recollettenlei in Gent. De vaste
datum werd de eerste donderdag van
de maand om 20 uur.

Door Zeno 



Ropecamp verslag
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"Ik snap je wel. Je denkt: ‘Wat moet ik daar gaan doen? Ik ken niemand… vijf dagen
samen met random mensen rondhangen? Hm. Wat als ik het niet eens leuk vind?’
Ja ja, zo dacht ik er ook over – vóór mijn eerste keer Rope Camp. Ondertussen ben ik de
tel kwijt van hoeveel ik er al gedaan heb. Oeps...

Misschien komt het nog het dichtst in de
buurt van een zomerkamp met de
jeugdbeweging – maar dan voor
volwassenen. (In de scouts leer je ook
sjorren, toch? 😉)
Toch is geen kamp ooit helemaal
hetzelfde. Behalve dan dat warme
gevoel dat telkens terugkomt: het
gevoel van thuiskomen. Van echt jezelf
mogen zijn.

Het is één van de weinige plaatsen
waar ik me helemaal op mijn gemak
voel. Waar niemand zeurt over het feit
dat ik de korstjes van mijn
boterhammen laat liggen (oké, soms
doen ze het express voor de grap, maar
nooit gemeen). Dat lijkt misschien een
klein voorbeeld – maar voor mij zegt het
alles.

Er is hier wederzijds respect. Iedereen
helpt elkaar. Er is rust. Liefde. Warmte.
En die komt niet alleen van het
kampvuur dat elke avond brandt.

Je voelt je vrij.
Je voelt je één – met jezelf, met
anderen, met de natuur.
Het is veilig hier.

Door Soetkin_

Hoe moet ik Rope Camp beschrijven?
Na de korte versie
hoef je eigenlijk niet
meer verder te lezen
– ik denk dat je het
plaatje wel hebt.
Maar voor wie toch
nieuwsgierig blijft,
hier de langere versie:

Voor de mensen die niet graag lezen,
hier de korte versie:

Spannend.
Intens.
Emotioneel.
Verbondenheid.
Eén met de natuur.
Kracht.
Liefdevol.
Thuis.

Het gevoel dat ik op Rope Camp ervaar,
heb ik nog nergens anders meegemaakt.
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Even ontsnappen uit de dagelijkse
sleur in een discrete en toch zeer
toegankelijke plaats waar je een
workshop, jam of event kan
meepikken? We misten zo een plek in
Deinze, dus we maakten/maken ze
zelf. 

Sensuattic is een multifunctionele
locatie in opbouw. We zijn er dan nog
niet helemaal wat afwerking betreft,
maar events als workshops,
rozenceremonies, ropejams, kinky
verjaardagsfeestjes, massagejams,
privé speelfeestjes, munches... staan
alvast ruimschoots op de agenda. 
We zitten niet stil en willen Sensuattic
verder uitbouwen met een heuse
speelruimte.

Club in de kijker
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Team Sensuattic
MysterOdysseus & MysteriousRhea

De locatie is evengoed te gebruiken
als vanilla netwerk- of
vergaderlocatie. Heerlijk toch om een
kop koffie te drinken met je collega,
wetende dat je er daags voordien op
een kink-event was.

Volg ons op FetLife om op de hoogte
te blijven van de activiteitenkalender.
Wil je zelf iets organiseren? Stuur een
berichtje om samen je idee te
bekijken.

Een open welkomstruimte ...

... waar de drankjes al
koel staan in de frigo

En voorbij de schuifdeur...

... een multifunctionele zaal

Sensuattic

Voor netwerkmomenten,
vergaderingen en munches

Workshops,
speelfeesten
en ropejams

Events,
massagejams... 

... en veel andere gezelligheid



Feino en de krokante koekjes
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Op 12/01/2022 om 19:48 om exact te
zijn, joinde ik de Hell's Kinky Corner
discord server, een chatserver voor
gelijk gestemde kinky mensen, met als
openings zin: "Hi, I've been told there
was free candy here". De klik was er
meteen, vriendelijke ruimdenkende
mensen. Het duurde 2 maand voor dat
ik uiteindelijk de stap zette naar een
munch, en zo, op de avond van 3 maart
2022, ging ik voor het eerst naar de
munch in Gent. Zo begon mijn avontuur
in de BDSM wereld.

Ik had als schuilnaam Feino gekozen,
iets wat ik nergens anders voorheen
had gebruikt om toch voorzichtig om te
gaan met mijn identiteit. Want ja...
fetishes, kink,.. "da's voor vieze mensen",
en SM, "dat doet toch pijn!?".
Maar toen ik voor het eerst in de
gereserveerde zaal achteraan de
Patrick Foley's binnenstapte, merkte ik
dat een schuilnaam hebben niet veel
zin had. Ik herkende meteen 10
verschillende mensen, uit verschillende
vriendengroepen. Het leek alsof ik de
gemeenschappelijke schakel was. Het
cliché binnen de kink wereld is dat er
een grote vertegenwoordiging is van
mensen uit de IT en zorgsector. Ik
voelde mij meteen thuis. De mensen die
ik daarvoor enkel online kende hadden
een gezicht. Het was een zeer toffe
avond.

Ik wilde meer, meer mensen leren
kennen, ik zat toen in een ongelukkige
relatie. Communicatie en mijn
gedachten zeggen was te vergelijken
met door een mijnenveld lopen. De
enige manier om te overleven was om
gewoon niet te lopen. Maar, dan blijf je
gewoon achter. Het was dus een
verfrissing om eindelijk te kunnen lossen
en mezelf zijn.

Ik ben op tournee gegaan naar de
verschillende Nederlandstalige munches
in België. Van de West-Vlaamse munch
tot het Leuvense. Regelmatig nam ik
nieuwe kink vrienden mee die een lift
konden gebruiken. Maar ik ben uit
nature een introvert. Het online
gebeuren hielp wel om de drempel te
verlagen, maar toch voelde ik mij nog
wat verlegen om een gesprek aan te
gaan met mensen die ik niet kende.
Toen had ik een lumineus idee, ik bakte
graag in die periode, en tegen een zoet
gebakje gaan er niet veel "neen"
zeggen! De perfecte ijsbreker, voor de
mensen gaan staan, en met uitgestrekte
doos aankondigen: "koekje?!".

Het was een succes. Vrij snel had ik de
bijnaam "De koekjesman", en zagen ze
mij graag aankomen. Eerst met
eenvoudige zandkoekjes, en dat gaf mij
de energie om verder te
experimenteren. Cheesecake voor
wanneer er iemand jarig was,
"elvenbrood" gebaseerd op Lord of De
Rings, andere koekjes varianten met
leuke vormpjes.
Ik kwam dan wel eens iemand tegen die
geen koekjes luste. Ze bleek
veganistisch te zijn. Ik zat er mee in dat
ze geen koekje van mij kon aanvaarden,
en dat vond ik spijtig. Maar in plaats
van het zo te laten, nam ik het op als
een persoonlijke uitdaging. Een
veganistisch koekje maken die iedereen
lust, inclusief de meer bewustere mede
mens.

Dat recept wil ik graag met jullie delen
als inspiratie voor wie moeite heeft om
een babbel te slaan.

Maar, Feino, wat is er nu eigenlijk kinky
aan dit verhaal?
Wel, één iemand die "ja" zei en een
koekje van mij aanvaarde, daar ben ik
ondertussen al meer dan 2 jaar mee
samen, en op het moment dat jullie dit
lezen, gelukkig getrouwd. En we
sloegen op mekaar nog lang en
gelukkig! (met consent)

Vegan chocolate chip cookies

Door Feino

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.

In een middelgrote kom, klop de bloem, het bakpoeder, de bicarbonaat en het zout
samen tot alles goed gemengd is.

In een grote kom, klop de lichtbruine suiker, de kokosolie, tahini, het water en de vanille
tot een gladde massa.

Giet de droge ingrediënten in de kom met de natte ingrediënten en gebruik een spatel
om alles te mengen. Vouw de chocoladeparels erdoorheen. Gebruik een lepel van 30
ml (of een koekjes lepel van 2 eetlepels) om het deeg op de bakplaten te scheppen.
Bak, één plaat per keer, gedurende 12 tot 14 minuten. Haal uit de oven en laat de
koekjes minstens 10 minuten afkoelen op de bakplaat.

Vervolgens uitdelen en de partner van uw leven ontdekken. 

250 gram gewoon tarwebloem
6 gram bakpoeder
2,5 gram bicarbonaat
5 gram zeezout
220 gram lichtbruine suiker
120 ml gesmolten kokosolie
80 ml tahini
90 ml water
10 ml vanille-extract
170 gram pure chocolade parels

Ingrediënten

Instructies

Mmmm
mmm!

Lekker!
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Woordje van de eindredacteur
Het begon allemaal met het idee om
verhalen, kinks en ideeën van elkaar
gemakkelijker te verspreiden. 
Iets simpels, non-profit en leuk om naar
uit te kijken. 
Ja, we hebben FetLife, dat een
fantastisch medium is, maar zonder de
juiste connecties komen die leuke
verhalen niet bij jou aan. 
Vandaar dat ik dacht aan een klein
gazetje; iets dat af en toe verschijnt en
dat van iedereen is. 
Samen met enkele vrijwilligers begon ik
aan dit gazetje.

Het idee

De uitdaging

We doen door!

Dankbaar

Hoe begin je daar eigenlijk aan? Een
drukker? Hoeveel oplages? Hoe maak je
alles op? 

Ik moet zeggen dat ik het geluk had om
fantastische mensen om me heen te
hebben. Moesje bewees al op de
Discord dat ze goed is in het opmaken
van spellen en is nu ook een vaste
waarde in het gazetje. 

Ook Minja kwam al snel te hulp met
haar ontwerpvaardigheden om alle
verhalen in een mooi daglicht te zetten.
De ontwerpen van de kaft zijn telkens
haar werk (dank u!). Zonder haar zou
de eerste editie (en waarschijnlijk ook
de volgende) volledig zwart-wit zijn
gebleven en zonder enige foto’s of
illustraties. 
Ondertussen hebben we er ook een
extra designer bij: Illy, die ons hier en
daar tips geeft over de indeling van
tekst en foto's.

Zo komen we nu tot ons vierde gazetje:
één jaar, vier edities. 
Zodra de nieuwe editie verschijnt, gaat
de oude online.

De reacties van de mensen om me heen
doen me deugd. “Pluisje, is er al een
nieuw gazetje?” “Heb je ze mee?” "Wat
een mooi exemplaar hebben jullie weer
gemaakt!" … Het zet mij en het team
aan om door te gaan!  
Maar die gazetjes komen er dankzij
jullie! Jullie verhalen, kinks en ervaringen
mogen gehoord worden. Dus als je zelf
iets leuks hebt om te delen, stuur het
dan gerust in; wij zullen dit met plezier
in het gazetje plaatsen.

Graag wil ik het team bedanken dat
zich telkens weer inzet. Ook de
sponsors die de drukkosten op zich
hebben genomen en uiteraard iedereen
die al een verhaal heeft gedeeld in dit
gazetje.
 
Dank jullie wel!

Door Pluisje

Is er al een nieuw gazetje?

Heb je ze mee?

Wat een mooi exemplaar!

Oproep kinksters voor kinksters
Positiviteit! Daar gaan we voor. Heb je geen verhaal maar wil je gewoon eens een
complimentje delen of eens een berichtje delen naar/voor iemand via het gazetje, dat
kan dan onder deze nieuwe rubriek. Steunberichten, liefdesberichtjes, elkaar uitvragen,
elkaar feliciteren, hier kan het! 

Oei!
Een lege pagina?

Nu wel nog maar...

Niet in het volgende gazetje!
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Moesjes playconer

De winnaar van de januari-editie van
Moesje’s Play Corner is bepaald via een
loting, waarbij de verschillende
inzendingen werden getrokken. 
De winnaar is…… Soetkin_!!! Proficiat!

Raadsel: Gebruik 4 touwen om de identieke speeltjes met elkaar te verbinden.
Opgepast: het touw mag geen ander touw aanraken. 

 
Over speeltjes gesproken! 

Stuur jij ons binnenkort een foto door van jouw favoriete speeltje met eventueel een 
klein woordje uitleg? Stuur je bijdrage gerust via PM naar Kinky_gazetje op Fetlife. Wij zijn 

alvast benieuwd naar jullie verhalen !! 

Fetlife kan je helpen om de ontbrekende antwoorden te vinden ;)

Deze lounge viert 20 juli zijn eerste
verjaardag
Boek van nickje
Hier zoekt moesje op 13/7 nog
helpende handen voor
Gentse munch stekelige nicknaam
Maand van La-Bo's Grand Opening
party

Thema praatavond juli
Deze gloednieuwe BDSM locatie
opent in december
Deze persoon organiseert in juli de
Ladies only munch
In deze stad is Club kinky karaoke

kruiswoordpuzzelfabriek.nl - maak je eigen kruiswoordpuzzel

Horizontaal Verticaal

Kink city
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En de winnaarrr iiiisssss .....


